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Redactie

Colofon

Contact

Inhoud

De zomer komt er weer aan, het voorjaar was al lekker zonnig 
en warm. Wat zal ons de zomer brengen? De prachtige, frisse 
groene loofbomen zullen wat verkoeling brengen, bij warm weer 
is dat heerlijk vertoeven onder zo’n blader dak. Gewoon lekker 
dagdromen, een boek of krant lezen, met anderen van gedachten 
wisselen. 

In deze Mantel blikken we terug op de periode van Pasen tot en 
met Pinksteren. Er zijn verschillende feesten en activiteiten ge-
weest waarover geschreven is door de inzenders van de kopij. Met 
name ook over de dodenherdenking op 4 mei. 

Nu mag het leven even in vertraging, in een lagere versnelling. 
We nemen even rust van het werk, van de school, van de vrijwilli-
gersbaantjes. We hebben veel ‘grijs’ onder onze vrijwilligers in de 
contactgroepen, die vaak elke week hun tijd, hun energie en hun 
creativiteit inzetten om onze parochie, maar ook allerlei instel-
lingen en verenigingen goed te laten lopen. Gelukkig maar, ook 
voor henzelf, want het is belangrijk om bezig te blijven, onder de 
mensen te zijn en samen te werken. In de zomer stoppen niet alle 
activiteiten, er is nog van alles om te gaan doen en ontdekken! 
Zoek elkaar op, ontdek een nieuwe streek op de fiets of met de 
auto, doe indrukken op in musea. 

Bij de redactie gaat de computer even dicht. In het najaar gaan 
we een nieuwe nieuwsbrief maken.

We wensen iedereen een fijne zomer toe!

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

Zoek de zon op
Terwijl de regenbuien tegen de pastorie 
aan kletsen, maar de voorspellingen goed 
zijn voor de nieuwe week, schrijf ik het 
openingswoord voor het parochieblad.
Langzaam komt de vakantieperiode 
dichterbij en dat is ook in de parochie 
te merken. Het huidige werkjaar wordt 
langzaam afgerond en de eerste plannen 
voor het nieuwe jaar worden gemaakt. Er 
gaat een wat rustigere periode aanbreken 
op de pastorie.

Maar niet alleen op de pastorie… op vele 
plaatsen gaan de vakantieroosters begin-
nen. Mensen hebben even vrij, nemen 
afstand van hun werk en gaan thuis aan 
het klussen of trekken er op uit. 

Je kunt op verschillende manieren vakan-
tie houden: even het hoge tempo van het 
alledaagse leven wat omlaag, thuis klussen 
aan je huis of in je tuin, meer tijd voor 
vrienden en familie of er op uit de wereld 
in om nieuwe culturen, landen of natuur 
te ontdekken.

Op 7 juni zijn in ons bisdom 7 priesters 
en seminaristen uit Uganda aangekomen. 
Voor hen is het geen vakantie, ze gaan wel 
veel ontdekken en leren. Voor de meesten 
is het de eerste keer buiten hun land en 
continent in een totaal andere cultuur en 
samenleving. Komende weken zullen zij 
vooral ook veel taallessen volgen, maar in 
de tussentijd staan er ook culturele be-
zoeken en bezoeken aan parochies op de 
agenda. Op zondag 13 juli zullen ze te gast 
zijn in onze Martinusparochie om, ondanks 
de vakantieperiode, een beetje van het 
parochieleven op te snuiven. We heten 
hen van harte welkom. We hopen dat zij 
met de ervaringen die zij nu op doen, 
later voor een langere tijd naar Nederland 
kunnen komen om in ons bisdom te komen 
werken.

Vakantie 
Soms schamen wij ons voor de lege uren, 

dat wij zo maar zitten te dromen 
Het is als ’t ontdekken van een lege beurs, 

die door and’ren moet worden gevuld. 

Zoveel tijd verloren, die had kunnen dienen
voor een zieke, arme, een eenzaam wezen

kennis verrijken, leren, studeren, 
interessante boeken zoeken en lezen! 

En weten, dat je tijd vervloeit 
als stromen in de eeuwige zee…..

verzaken aan je mensendoel? 
Je laat je afdrijven, 

je roeit niet meer mee

Maar in onze dromen zien wij vergezichten, 
ook mensengezichten die ons dierbaar zijn, 

herinneringen die komen en gaan ;
ideeën die oplichten en weer doven

schuldgevoelens, teleurstellingen, vreugden en leed
alles komt als op golven boven.

Maar dan voel je plots: 
Uit de stilte wordt je als nieuw geboren,

daaruit zal actie, reactie ontstaan; 
nieuwe plannen, nieuwe werken, nieuwe moed, 

nieuw proberen, weten dat je op mag staan! 

Lege uren, ons gegeven, 
om te vullen met dromen van goud… 
een lege beurs, die je zelf mag vullen 

zo vol, dat je er van overhoudt ! 

* A.L.B.

Zojuist hoorde ik op de radio de aankondiging van een documen-
taire: “Kunnen Nederlanders nog ontspannen?” Blijkbaar is het 
voor ons moeilijk om afstand te nemen, of even niets te doen. 
Toch is vakantie daar goed voor. Even een pas op de plaats, even 
herijken, even wat gebeurd is de revue laten passeren en naden-
ken over wat komen gaat…

Wij blijven ondertussen wel gewoon door vieren, iedere dag, om 
bij God ons ook te laten inspireren en geestelijk voedsel te ont-
vangen voor de dagen die komen gaan.

Ik wens u mede namens mijn collega’s en de medwerk(st)ers van 
de pastorie een mooie vakantietijd toe!

Vicaris Theo Lamers
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Het parochiebestuur

De belangrijkste onderwerpen die de bestuurstafel in 
de voorbije periode passeerden waren de voortgang 
van de restauratie van de kerk in Katwijk, de verduur-
zaming van de energievoorziening, de totstandkoming 
van de financiële jaarstukken 2024, de zienswijze van 
het parochiebestuur bij de plannen om de Romeinse 
tempel te bouwen, de bijeenkomst met de contact-
groepen alsmede het afscheid van het bestuurslid 
Wilfred de Koning. 

Om met het laatste te beginnen hebben we jammer 
genoeg afscheid moeten nemen van Wilfred. Hij was 
niet alleen een prettige persoon om mee samen te 
werken, maar ook zeer gewaardeerd voor zijn ver-
diensten in het bestuurlijk functioneren. Vanaf het 
ontstaan van de nieuwe parochie H. Martinus in 2013, 
heeft hij zich in het bestuur vooral gericht op commu-
nicatie in al zijn vormen. Doordrongen van het belang 
dat bij de rol en positie van de nieuwe parochie goede 
communicatie het bindmiddel is tussen bestuur en 
parochianen, ontstond de periodieke uitgave van de 
Mantel en later de Nieuwsbrief. Daarnaast was zijn 
nuchtere en creatieve inbreng bij alle bestuurlijke 
onderwerpen zeer welkom en niet aflatend betrokken. 
Meerdere bijzondere projecten werden door hem ge-
ïnitieerd of kenden zijn bijdrage. Denk aan de acties 
kerkbalans, de lichtshows tijdens Kerst, maar bijvoor-
beeld ook het succes van het feestweekend in Katwijk 
ten bate van de restauratie van de kerk. 

Niet alleen het bestuur is hem dankbaar voor alles wat 
hij gedaan heeft, want voor al zijn verdiensten heeft 
hij de Bisdom penning ontvangen. Wij wensen hem 
alle goeds voor de toekomst.

De voortgang van restauratie van de kerk in Katwijk 
loopt naar wens. De eerste fase, het verwijderen van 
de verflaag uit de jaren ’60 van de tegel-lambrisering, 
komt mede door de inbreng van vele vrijwilligers tot 
afronding. Het resultaat is werkelijk prachtig. De vol-
gende fase is meer omvangrijk en gepland voor ná de 
zomer. Dit gaat gepaard met tijdelijke sluiting van de 
kerk voor diensten. 

Ten behoeve van de stroomvoorziening van de pastorie 
in Cuijk zijn in de tuin zonnepanelen geplaatst. Daar-
naast wordt een project gestart voor verduurzaming 
van het gebouw van de pastorie. 

De totstandkoming van de jaarstukken 2024 heeft de 
nodige inspanning van de penningmeester gevraagd en 
is zo goed als afgerond.

Ook de parochie wordt geraakt door de veranderde 
omgeving. Door de sterke kostenstijgingen staan de 
resultaten, onlangs gepresenteerd aan de contact-
groepen, onder druk. Dit blijft natuurlijk de nodige 
zorg en aandacht van het bestuur houden

In de afgelopen maand heeft het gemeentebestuur de 
concept omgevingsvergunning voor de bouw van de 
Romeinse tempel gepubliceerd. Aangezien dit nogal 
ingrijpende invloed heeft op de omgeving van de 
pastorie, kerk, begraafplaats en daarmee het totale 
gebied heeft het parochiebestuur een zienswijze 
ingediend ter voorkoming van de aantasting van het 
gebied. Het gemeentebestuur wordt hierin verzocht 
om de plannen aan te passen. 

Zeer onlangs is een volgende bijeenkomst gehouden 
met de contactgroepen van de geloofsgemeenschap-
pen. Hierin werd informatie uitgewisseld, voortgang 
van projecten gedeeld, nieuwe plannen/ideeën 
gepresenteerd en uiteraard vragen en ideeën van de 
contactgroepen behandeld. Het was een goed over-
leg dat niet alleen voorziet in de behoefte van de 
contactgroepen maar dat ook voor’ het bestuur grote 
waarde heeft. 

Pinksteren, nog eens uitgelegd 
Zondag 8 juni hebben wij het hoogfeest van Pink-
steren gevierd. Voor veel mensen vooral bekend 
als opnieuw een lang weekend, maar de werkelijke 
betekenis van dit feest is voor velen een raadsel. De 
naam Pinksteren komt van het Griekse pentèkostè, 
dat vijftigste betekent. Het is de laatste dag van de 
vijftigdaagse Paastijd. Wij vieren die dag de voltooi-
ing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest 
over de apostelen.
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Het parochiebestuur

Op de dag van zijn hemelvaart belooft Jezus hun dat 
zij over enkele dagen gedoopt zullen worden met de 
Heilige Geest. Op de dag van het joodse pinkster-
feest, Sjavoeot, zeven weken, 49 dagen, na Pesach, 
het joodse paasfeest, waarop de bevrijding uit Egypte 
herdacht wordt, zitten de apostelen bij elkaar om 
Sjavoeot te vieren, voor hun het feest waarop ze de 
openbaring van de Tora op de berg Sinaï herdenken. 
En dan komt er uit de hemel een gedruis als van een 
hevige wind en verschijnt er iets als een vuur dat zich 
als tongen op ieder van hun neerzet. En zo worden zij 
vervuld van de heilige Geest en beginnen in vreemde 
talen te spreken tot de vrome Joden uit alle toen 
bekende volkeren onder de hemel. Tot hun verbazing 
hoort ieder van hen ze spreken in zijn eigen taal.
Zo vieren wij nu dus ons Christelijke Pinksterfeest, de 

uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, 
de geboorte van de Kerk, het begin van de verkondi-
ging onder alle volkeren van het evangelie: het goede 
nieuws, de blijde boodschap.

Ook in onze moderne tijd kunnen wij door bepaalde 
gebeurtenissen opnieuw begeesterd raken. Denk 
recentelijk aan de indrukwekkende uitvaart van paus 
Franciscus en de snelle verkiezing van onze nieuwe 
paus Leo XlV. Deze gebeurtenissen hebben onze kerk 
zonder meer een boost gegeven en wereldwijd weer 
in het voetlicht gezet. Laten wij hier weer volop inspi-
ratie uit opdoen.
Het pastorale team, het parochiebestuur en de me-
dewerkers op de pastorie hopen dat Pinksteren 2025 
voor u een begeesterend feest is geweest.

Eerste Communie – Een heel mooi feest
Op zondagmorgen 25 mei 2025 was het eindelijk 
zo ver: de feestelijke en vrolijke eucharistieviering 
waarin Marit, Liam, Noa, Luuk, Zaevi, Sophie en Mia 
voor het eerst de Heilige Communie ontvingen in de 
Martinuskerk in Cuijk. In de weken voorafgaand heb-
ben ze in de zondagsviering verteld over de cadeau-
tjes die zij kregen, behorend bij de voorbereiding op 
het communiefeest. De tafel met cadeaus werd voller 
en deze was ook te zien bij het binnenkomen van de 
kerk. 
De ochtend begon met flinke regen, zoveel dat de 
communicanten onder paraplu’s naar de kerk werden 
gebracht. Maar die regen werd snel vergeten. 
Met hun doopkaars in de hand kwamen ze 1 voor 1 
door het middenpad om deze aan te steken en plaats 
te nemen in een kring voor het altaar. De enthousiaste 
communicanten hebben pastoor Theo geholpen door 
met elkaar te praten over de verhalen uit de bijbel. 
Daarna werd de altaartafel voorbereid. De communi-
canten kregen van pastor Peter de Eerste Communie, 
wederom mochten ze 1 voor 1 naar voren voor dit 
bijzondere moment. Tot slot van de viering heeft pas-
toor Theo, samen met de communicanten de feestjes 
ingeluid door met elkaar te dansen op het lied ‘Onder, 
boven, voor en achter’.

Bij het uitgaan van de kerk was de zon volledig door-
gebroken, dat kan ook eigenlijk niet anders met zo’n 
mooi feest. Dank aan het jeugdkoor, de ouders en de 
werkgroep voor de bijdrage waardoor het een prach-
tig feest is geworden.
Communicanten van harte gefeliciteerd! Wij wensen 
jullie toe dat je het voorbeeld van Jezus blijft volgen! 

Familiepastoraat

En dat jullie je nog meer thuis voelen in onze paro-
chiegemeenschap. 
En: we zijn wel allemaal nieuwsgierig geworden naar 
wie nou het lekkerste eten had op het feest. 

🎬 Filmavond in de tuin – ‘The Shack’
Vrijdag 19 september – 20.00 uur – Parochiecentrum
Zin in een gezellige en inspirerende avond? Kom dan 
op vrijdag 19 september naar onze filmavond in de 
tuin van het parochiecentrum! 
We draaien The Shack, een film die raakt en aan het 
denken zet. 

Waar gaat The Shack over?
Mack is compleet uit het veld geslagen na het verlies 
van zijn dochter. Als hij een mysterieuze uitnodiging 
krijgt om naar een hut in het bos te komen, besluit hij 
te gaan. Hij komt daar oog in oog te staan met… God. 
Wat volgt is een bijzondere reis vol vragen, gesprek-
ken en verrassende inzichten over geloof, pijn en 
vergeving.

Wat je moet weten:
📆 Vrijdag 19 september
⏰ Start om 20.00 uur
📍 In de tuin van het parochiecentrum
🎞 Film: The Shack (met NL ondertiteling)
🍵 Er is koffie, thee & wat lekkers – chill en gezellig!
Neem een kleedje of tuinstoel mee, en eventueel 
een trui voor als het wat afkoelt. Bij regen zorgen we 
ervoor dat we droog kunnen kijken. 

Toegang is gratis, iedereen is welkom!
Zien we je daar?
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

14de Zondag door het Jaar
Zaterdag 5 juli
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 6 juli
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Feest van de Zoete Moeder 
van ’s-Hertogenbosch

Eerste steenlegging Martinuskerk Cuijk
Maandag 7 juli
	 19.00 uur, Martinus Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 Aansluitend Kerkpleinconcert met 
	 harmonie Gaudete in Domino

15de Zondag door het Jaar
Zaterdag 12 juli
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 13 juli
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

16de Zondag door het Jaar
Zaterdag 19 juli
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 20 juli
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor - KRO

17de Zondag door het Jaar
Zaterdag 26 juli
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 27 juli
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

18de Zondag door het Jaar
Zaterdag 2 augustus
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 3 augustus
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors
	 Zondag 3 augustus vervalt viering 
	 MFA i.v.m. vakantie 

19de Zondag door het Jaar
Zaterdag 9 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 10 augustus
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	 15.00.uur, bij Mariakapel Hiersenhof, 
	 Heuf Beers Mariahulde 

Maria Tenhemelopneming
Vrijdag 15 augustus
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC

20ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 17 augustus
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

21ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 23 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Zondag 24 augustus
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering, m.m.v. herenkoor Haps
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

22ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 30 augustus
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 31 augustus
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering

23ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 6 september
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 7 september
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. zanggroep 
	 Palet Overloon
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Kruisverheffing
Zaterdag 13 september
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 géén viering i.v.m. kermis
Zondag 14 september
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering – Ziekenzondag 
	 m.m.v. Vivace
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

25ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 20 september
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 21 september
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. herenkoor 
	 Haps

	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

26ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 27 september
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 28 september
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. 
	 de Maasklanken LvC
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 

Dagelijkse 
vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voor-
afgaand aan de eucharistieviering een 
rozenkransgebed.
In juli en augustus vervalt de Taizeviering.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 
19 uur (m.u.v. de eerste vrijdag van de 
maand, dan wordt er in huis communie 
rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn 
te volgen via de livestream die te vinden 
is op de website www.martinuscuijk.nl. Op 
zondagen en bijzondere momenten wordt 
de viering ook uitgezonden via Omroep 
Land van Cuijk.



8 ● de Mantel ● nummer 43 ● juni 2025

van de werkgroep Eerste heilige communie en van de 
werkgroep Kindernevendienst. Daarnaast nam ze 39 
jaar deel aan overlegsituaties om na te denken over de 
toekomst van de parochie en de gemeenschap H. Jozef. 
Als collectant was ze ook zeer actief. Maar daarnaast 
is zij ook betrokken geweest bij menige andere maat-
schappelijke activiteit, zo is zij 12 jaar lid geweest van 
het katholieke schoolbestuur Stichting St. Jozef/Cuijk 
Noord. Ze is 9 jaar begeleidster geweest voor zieken 
en minder validen tijdens de jaarlijkse boottocht op de 
Henri Dunant. Daarnaast is ze al vanaf 2013 vrijwilliger 
bij zorgcentrum Pantein in Cuijk. We mogen trots zijn op 
Riet! Van harte gefeliciteerd!
Drie vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Jozef 
zijn al jaren betrokken bij de herdenkingsbijeenkomst 
die op 4 mei altijd voorafgaat aan de andere herden-
kingsactiviteiten in Cuijk. De samenwerkende kerken 
organiseren deze herdenking elk jaar in de Martinuskerk 
in Cuijk. Naast mensen van de katholieke kerk is ook de 
protestantse gemeente uit Cuijk hierbij betrokken. Ook 
Riet de Ruiter werkt al meer dan 25 jaar hieraan mee. 
Het thema van dit jaar, 80 jaar vrijheid, werd vormge-
geven samen met het mandoline-orkest en met kinderen 
van groep 7 en 8 van de Harlekijn. Voor de vele aanwe-
zigen was het een zeer indrukwekkende en zeer ontroe-
rende bijeenkomst. Ook volgend jaar gaat Riet weer aan 
de slag met de anderen van de werkgroep Herdenkings-
bijeenkomst 4 mei. 

Een bijzondere vrijwilliger
Een van onze jarenlange 
vrijwilligers, Riet de Ruiter, 
heeft met Koningsdag een 
lintje mogen ontvangen 
van de Koning. Zoals vaak 
gebeurt was iedereen om 
haar heen betrokken bij 
het complot, waardoor 
zij totaal onverwacht in 
Boxmeer oog in oog stond 
met haar hele familie en 
de hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente. En dat 
was helemaal terecht, want zij is al haar hele leven een 
heel actieve vrijwilliger. Riet is tijdens de Jozefviering in 
maart nog in het zonnetje gezet vanwege haar 55-jarig 
vrijwilligersjubileum, eerst bij de parochie en later de 
geloofsgemeenschap H. Jozef. Ze is 14 jaar lid geweest 

We mogen terugkijken op een mooie paastijd: goede en 
indrukwekkende vieringen in de Goede Week en Pasen, 
een mooie eerste communieviering. 

Er staan nog een paar activiteiten op het programma 
zoals de viering van de Eerste steenlegging op 7 juli 
met het kerkpleinconcert, het bezoek van de Ugandese 
priesters en seminaristen op 13 juli, de tv-mis met het 
jeugdkoor op 20 juli. We nodigen u natuurlijk van harte 
uit om bij deze bijzondere vieringen aanwezig te zijn.

Daarna breekt de vakantietijd echt aan, ook de me-
dewerkers van pastorie nemen vakantie, ook de koren 
nemen vakantie, dat kan betekenen dat er vaker een 
viering met samenzang of een stille mis is. Ook het pa-
rochiecentrum kan misschien een keer niet bereikbaar 
zijn, maar telefonisch is er altijd een noodnummer 
beschikbaar voor ziekenzalvingen of uitvaart. 
Ondertussen proberen we in de rustige periode weer 
plannen te maken voor het nieuwe werkjaar met de 
jongeren, de gezinnen, enz.
In de vakantieperiode is wel de kerk geopend voor de 
vele bezoekers (van buiten de parochie). Van woensdag 
tot en met zondag is de kerk geopend van 13-16 uur, 
mede door de inzet van de kerkwachten!

Wij wensen u van harte een goede vakantietijd toe.

Contactgroep H. Martinus Cuijk

Geloofsgemeenschappen

Rondom de Jozeftoren

Rondom de 
Martinustoren Cuijk
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Einde en begin – 
Wislawa Szymborska

Na elke oorlog
moet iemand opruimen.

Min of meer netjes 
wordt het tenslotte niet vanzelf.

Iemand moet het puin aan de kant schuiven
zodat de vrachtwagens met lijken

over de weg kunnen rijden.

Iemand moet waden door het slijk en de as,
de veren van de canapés,

de splinters van glas
en de bloederige vodden.

Iemand moet een balk aanslepen
om die muur te stutten,

iemand het glas in het raam zetten,
de deur in de hengels tillen.

Fotogeniek is het niet en het kost jaren.
Alle camera’s zijn al

naar een andere oorlog.

De bruggen moeten terug en de stations opnieuw.
Van het opstropen

gaan mouwen aan flarden.

Met een bezem in de hand
vertelt iemand nog hoe het was.

Iemand luistert en knikt
met een nog niet afgekletst hoofd.

Maar om hen heen duiken al gauw lieden op
die het begint te vervelen.

Soms zal iemand nog onder een struik
doorgeroeste argumenten opgraven

en naar de vuilnishoop brengen.

Zij die wisten
waarom het hier ging,

moeten wijken voor hen
die weinig weten.

En minder dan weinig.
En ten slotte zo goed als niets.

In het gras, dat oorzaak
en gevolg overwoekert,
moet iemand liggen die

met een aar tussen zijn tanden
naar de wolken staart.

Rondom de 
Antoniustoren

Lentemiddag in Vianen

Op 31 mei 2025 organiseerde de contactgroep voor 
de zieken en senioren van Vianen in het Akkertje 
een hele mooie 
middag. Bij ons 
openingswoordje 
hebben wij uit 
respect voor Nel 
van Echtelt om 
1 minuut stilte 
gevraagd. 
Nel was in onze 
groep en voor 
de hele gemeen-
schap van Vianen de stuwende kracht. 

Maar, deze middag was natuurlijk georganiseerd zodat 
we allemaal wat bij konden praten, en dat gebeurde 
ook, onder het genot van een hapje en een drankje en 
mooi entertainment. De middag bleek zeer geslaagd.

Namens de werkgroep en de mensen van Vianen willen 
wij de Heilige 
Martinusparochie 
heel hartelijk 
bedanken voor 
hun financi-
ële bijdrage aan 
deze middag.

W.K.V Vianen

Rondom de 
Lambertustoren Linden

Een bijzondere Bevrijdingsdag 
Op 5 mei 2025 was het plein voor De Burcht het cen-
trum van Linden. Jong en oud waren uitgelopen om 
het mee te maken. De estafettelopers brachten het 
bevrijdingsvuur uit Wageningen via het Land van Cuijk 
naar Linden. Het weer liet ons niet in de steek zo-
dat het officiële gedeelte buiten rond het vuur op de 
fraaie standaard van Hans Geurts kon plaats vinden. 
Er was eerst een toespraak van Wethouder Sölez en 
daarna volgde de presentatie van het Lindense boek 
dat bij gelegenheid van 80 jaar Bevrijding werd uitge-
reikt aan alle Lindense gezinnen. Het was ook gezel-
lig waartoe het speciaal gebrouwen bier bijdroeg. De 
jeugd kon deelnemen aan allerlei spelen. De bevrij-
dingssoep volgens nationaal recept werd zeer gewaar-
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Feesten komende periode 

Do 3 juli, Feest H. Thomas, apostel
Vr 4 juli, H. Elisabeth van Portugal
Zo 6 juli, Veertiende Zondag door het Jaar
Ma 7 juli, Feest Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch, 
Eerste steenlegging Martinuskerk Cuijk
Wo 9 juli, Feest HH. Martelaren van Gorcum
Vr 11 juli, Feest H. Benedictus, patroon van Europa
Zo 13 juli, Vijftiende Zondag door het Jaar
Di 15 juli, H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar, 
gedachtenis
Zo 20 juli, Zestiende Zondag door het Jaar
Di 22 juli, Feest H. Maria Magdalena
Wo 23 juli, Feest H. Birgitta, patrones van Europa
Vr 25 juli, Feest H. Jakobus, apostel
Za 26 juli, HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige 
maagd Maria
Zo 27 juli, Zeventiende Zondag door het Jaar
Di 29 juli, HH. Marta, Maria en Lazarus
Wo 30 juli, H. Petrus Chrysologus
Do 31 juli, H. Ignatius van Loyola
Zo 3 augustus, Achttiende Zondag door het Jaar
Di 5 augustus, Kerkwijding van de basiliek van Maria de 
Meerdere
Wo 6 aug Feest Gedaanteverandering van de Heer
Do 7 augustus, HH. Sixtus II, paus, en gezellen, 
martelaren
Za 9 aug Feest H. Edith Stein, patrones van Europa
Zo 10 augustus, Negentiende Zondag door het Jaar
Wo 13 augustus, HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, 
priester, martelaren
Vr 15 augustus, Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
Zo 17 augustus, Twintigste Zondag door het Jaar
Wo 20 augustus, H. Bernardus, abt en kerkleraar
Do 21 augustus, H. Pius X, paus

Vr 22 augustus, Heilige Maagd Maria, koningin
Zo 24 augustus, Eenentwintigste Zondag door het Jaar
Ma 25 augustus Feest wijding kathedraal 
’s-Hertogenbosch
Do 28 augustus, H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
Zo 31 augustus, Tweeentwintigste Zondag door het Jaar
Wo 3 september, H. Gregorius de Grote, paus en kerk-
leraar gedachtenis
Zo 7 september, Drieentwintigste Zondag door het 
Jaar
Ma 8 september, Maria Geboorte
Di 9 september, H. Petrus Claver, priester
Vr 12 september, De heilige naam van Maria
Za 13 september, H. Johannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar
Zo 14 september, Vierentwintigste Zondag door het 
Jaar
Ma 15 september, Heilige maagd Maria, Moeder van 
Smarten
Wo 17 september, H. Lambertus, bisschop en martelaar
Vr 19 september, H. Januarius, bisschop en martelaar
Za 20 september, HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en 
Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren van Korea
Zo 21 september, Vijfentwintigste Zondag door het 
Jaar
Di 23 september, H. Pius van Pietrelcina, priester, 
gedachtenis
Za 27 september, H. Vincentius de Paul, priester
Zo 28 september, Zesentwintigste Zondag door het 
Jaar
Ma 29 september, HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen
Di 30 september, H. Hieronymus, priester en kerkleraar

Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens 	 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 	 06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg	 06 – 11340342
Annemarie Emmen	 06 - 18386375
Denise Hendriks	 06 - 13234675
Theo Roelofs	 06 - 14982090

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 	 0485 - 314333
Tiny Josemanders	 0485 – 317936
Wilma van Daal 	 0485 - 313871
Mickey Nuijs	 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans 	 0485 - 316228

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans	 0485 - 315892
Gerard Smits	 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen	 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 	 0485 - 322819
Herman van Rhee	 0485 - 315904
Ton Keijzers	 0485 - 384067
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deerd maar die was dan ook bereid door Mart Bos. We 
vermoeden dat de soep op andere plaatsen toch wat 
anders was. Een geslaagd feest. Dank aan de voorbe-
reidingscommissie en allen die er aan meegeholpen 
hebben. Zoals vaker was het weer Linden op zijn best.

Vastenactie 2025
Vanuit Linden vinden we het positief dat er binnen 
de parochie gestreefd wordt naar een gezamenlijke 
jaarlijkse Vastenactie en Adventsactie.

De parochie uit

Dagbedevaart naar 
Sint-Gerardus in Wittem

In dit Heilig Jaar is er veel aandacht 
voor bedevaarten. Ook in Nederland 
kennen we een aantal mooie bede-
vaartplaatsen. Een van de bekendste 
is het heiligdom van Sint-Gerardus in Wittem. In het 
hart van het Limburgse Heuvelland wordt de Heilige Ge-
rardus Majella al tientallen jaren vereerd. De eenvoudi-
ge volksheilige uit Zuid-Italië spreekt tot de verbeelding 
van veel mensen. 

Op woensdag 15 oktober wordt er vanuit Oost-Brabant 
en Limburg een bedevaart naar Sint-Gerardus georga-
niseerd. Een dagtocht naar Wittem is als reis naar het 
buitenland in eigen land. Bij aankomst is er koffie met 
vlaai en daarna een eucharistieviering rond Sint-Gerar-
dus in de kloosterkerk. Hoofdcelebrant is Mgr. Ron van 
den Hout, de bisschop van Roermond. 

Aansluitend kan er, op eigen gelegenheid, geluncht wor-
den in een van de horecagelegenheden in de omgeving 
van Klooster Wittem of het eigen meegenomen lunch-
pakket worden genuttigd. ’s Middags is er een mogelijk-
heid om deel te nemen aan een rondleiding door het 
klooster of op eigen gelegenheid een wandeling in de 
omgeving maken. Tussendoor is er alle tijd om een kaars 
aan te steken bij Sint-Gerardus of in de speciale kapel 
van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Deelname aan de bedevaart kost € 49,50. Dit is inclu-
sief busvervoer vanaf verschillende opstapplekken in 

Oost-Brabant en Limburg, koffie met Limburgse vlaai bij 
aankomst, eucharistieviering en een rondleiding door 
Klooster Wittem. 

Er zijn twee busroutes met opstapplaatsen in Helmond, 
Weert, Echt en Boxmeer, Venray, Echt. Vanaf Echt vol-
gen de bussen dezelfde route naar Wittem. 

Voor meer informatie:
Huis voor de Pelgrim
E-mail: info@huisvoordepelgrim.nl
Tel: 043-3215715
of www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wittem 

Parochiestatistiek

Lucas Willmer
Aaron en Mirre Meijer

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop

Zeker als de bestemming van de actie een direct 
verband heeft met de parochie of een van de lo-
kale geloofsgemeenschappen, draagt dat bij aan de 
herkenbaarheid en het draagvlak van de actie. Een 
goede voorbereiding (het gezamenlijk bepalen van 
een bestemming), berichtgeving (in het parochieblad, 
lokale media en in de diensten) en uitvoering bepaalt 
uiteindelijk het succes van de actie. Wat het laatste 
betreft blijken we binnen de parochie niet op 1 lijn te 
zitten en zijn er verbeterpunten te behalen.

De geloofsgemeenschap Linden heeft voor de Vasten-
actie 2025 gekozen voor een eigen bestemming: Stich-
ting Vluchtelingenwerk. Gebruikelijk wordt de gehele 
collecte tijdens de dienst op Eerste Paasdag bestemd 
voor de Vastenactie.
De actie heeft het mooie resultaat opgeleverd van 
€ 412,35.
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